
“Nieuwe wijn in oude zakken?” 
 

Wat is dat nou weer voor een begin van een fietsuitje voor de Badminton overdag? Dat 
zal duidelijk zijn als we uitleggen dat “Nieuwe wijn” hierbij betekent dat iets wat nieuw 
lijkt verpakt wordt in een verpakking die lijkt op wat al vaak is gebruikt. Vandaar dit begin. 

Nieuwe wijn wil in dit verband zeggen dat de deelnemers aan dit uitje weer starten met 
een nieuw sportjaar en dat doen ze al jaren door met elkaar gezellig op de fiets te 
stappen voor een lange of korte route die dan eindigt bij de Midgetgolfclub in Appelscha 
en vervolgens gaan ze met z’n allen lunchen. Dat laatste is dus een “oude zak”. 

Ja ja we weten het, het zijn ook een beetje “oude za….” allemaal. Behalve Chris natuurlijk 
die er voor de eerste keer bij was en dus de gemiddelde leeftijd flink naar beneden 
bracht. 

 

Verrassing 

Bij de start was er nog een verrassing voor de deelnemers. Buiten de sporthal stonden 
weliswaar de fietsen klaar, maar er was niemand te bekennen. Snel naar binnen en dan 
maar een bakje koLie halen bij Ina. Aan een tafel in de bekende kantine zaten echter al 
een aantal prominente badmintonners. IJverig in gesprek met Anita Boels…. 

Al snel bleek dat het om een afgesproken interview ging om de prachtige 
badmintonsport wat meer onder de aandacht te brengen in “Beleef Ooststellingwerf”. 

Zo hopen we wat meer reuring in het ledenaantal van de overdag badmintonners aan te 
brengen. Niet allen vergrijst het “peloton” snel, maar het aantal leden neemt door 
verschillende oorzaken eerder af dan toe. En  het zou toch geen feest zijn als we er mee 
op zouden moeten houden. Vandaar dat ook de sporthal werd omgetoverd in een 
badmintonhal en de deelnemers met racket en al op de foto moesten. Dat gaf nog wat 
voeten in de aarde want Anita is een kritische fotograaf en niet iedereen had meteen 



door wat er gebeuren ging. Maar goed… uiteindelijk waren de digitale foto’s in orde en 
ziet iedereen uit naar de verschijning van de nieuwste uitgave van “Beleef 
Ooststellingwerf” 

 

Opstappen maar… 

Omdat elke deelnemer nogal stond te dringen op op te stappen werd het tijd om te 
vertrekken. De route etc. was dit jaar verzorgd door Beno die er nota bene door een 
vervelende oorzaak zelf niet eens bij kon zijn. Omdat ook Jan en Alie nog net gauw een 
vakantie konden organiseren was het aantal mannen wel beperkt. De leiding werd 
desalniettemin overgelaten aan Jan S, die meteen aangaf de eerste fietsroute in te 
korten omdat er veel tijd was gestoken in interview en foto. Wel jammer want het fietsen 
op zich geeft altijd al veel gezelligheid. Er zijn in ons woongebied nou eenmaal veel 
mooie, rustige fietsroutes. Het ging langs een leuk fietspad na een doorsteek door het 
“industriegebied” over de sluis richting Fochteloo. Onderweg ging het Ab en Chris 
natuurlijk te langzaam (zeker Ab op zijn nieuwe “E-ros” was niet te houden). Jan riep ze 
tot de orde want de afslag naar Ravenswoud mochten ze niet missen. Omdat de route 
werd ingekort ging het daarna snel op Appelscha aan   

 

 

We waren mooi op tijd bij het midgetgolfpark. Na een lekkere kop koLie met “wat er bij”, 
konden de sticks en de ballen worden opgehaald en kon de jaarlijkse strijd om de prijzen 
beginnen. Het was uiteindelijk spannender dan de eerdere jaren, waarschijnlijk was er 
door menigeen flink geoefend van de zomer, want de enen en tweeën vlogen je om de 



oren. Hier en daar ook wel een zeven hoor want niet alles gaat altijd volgens plan. 
Gelukkig konden er onderling aanwijzingen worden gegeven en al of niet opgevolgd. Dat 
had dan weer als nadeel dat het nu wel sneller gaat allemaal en dan is het plotseling al 
weer de laatste baan…. 

 

 

Uitslag 

Als we er van uit gaan dat er bij deze wedstrijd eigenlijk geen verliezers zijn omdat het 
voornamelijk om de gezelligheid gaat (jaja…), blijkt iedereen op zijn manier toch een 
winnaar. Uiteindelijk ging Chris met de hoogste eer strijken omdat hij het laagste aantal 
slagen nodig had. Mooi werk Chris! Als jonkie even laten zien hoe het moet aan die 
oudje. Jan S. en Arie gaven hem goed partij, met Wiesje vlak er achter. maar dolven het 
onderspit. Het gemiddelde lag wel op een hoger niveau dan voorheen… spannend was 
het zelfs. Prijzen zijn er niet beschikbaar maar de eeuwige eer heeft ook wel wat. Een 
jaar lang kampioen pakken ze je niet af Chris! (Kwam misschien door de pet, maar zeker 
is dat niet…) 

Lunchen 

Restaurant de Bosberg was natuurlijk niet ver, dus daar werd snel de gereserveerde tafel 
opgezocht en kon het uitzoeken van wat lekkers beginne. De dames gingen al weer aan 
de wijn of rosé (met een glaasje water er bij….), echte mannen aan het bier en Arie aan 
een glaasje water tja…. die suiker…. De warme en/of koude lunch ging er lekker in, dus 
tijd om af te rekenen. Daar bleek dat we niet goed op de kaart hadden gekeken. Per 
persoon afrekenen gaf problemen door het personeelstekort van Willem,  maar met 
overtuiging betoogde Nel dat er een mouw aangepast moest worden!! Gelukkig lukt het 
want al die spullen afwassen bleek toch een brug te ver…. 

Na nog lekker napraten was het jaarlijkse uitje weer voorbij en de start van het 
badmintonjaar is donderdag 5 september. Allemaal veel spelplezier deze winter en 
voorjaar!! 


