
Verrassende start seizoen badminton overdag
Traditiegetrouw gaat het badmintonseizoen voor de sporters van 
donderdagmorgen niet eerder van start dan na een dagje “stappen” 
om weer nader met elkaar kennis te maken.

Zo ook bij de nadering van de start van het seizoen 2013-2014. En het 
gonsde gedurende de vakantiemaanden dan ook van de geruchten in 
Oosterwolde. 
Waar/Hoe/Wat zouden we gaan doen op deze altijd spannende dag…

Compleet? Nee toch...
Vol verwachting stonden de jongens en meisjes dan ook klaar bij 
Sporthal de Boekhorst op donderdag 21 augustus. Het weer liet zich 
prima aanzien en iedereen had er reuze zin in. De blik werd gericht op 
de Weperpolder. Bij het passeren van de Bentemaden werden Alie, 
Hannie en Arie alsnog ingelijfd en welgemoed trapte men richting 
Veenhuizen. Plotseling echter lichte paniek, er werd geremd en gestopt. 
Achteraan wist men natuurlijk niet waarom vooraan werd gestopt dus 
talrijke suggesties deden de ronde. 
We missen er één! Missen we er één? Wie dan? Yvonne!!
Verdorie wat nu. Afijn mobieltje erbij, je weet hoe dat gaat, en ja hoor na 
een minuut of tien kwam Yvonne aanracen… Gelijk door naar voren, 
dus achteraan wist men niet precies wat er aan de hand was. 
Nou ja dan hebben we straks iets om over te kletsen….

Halverwege Veenhuizen linksaf de 
Weperpolder in. Sommige begon-
nen al een beetje benauwd te kijken. 
Het niemandsland in… kon dat wel 
goedkomen?

Het smalle fietspaadje leidde door 
de velden en eindigde toch nog 
onverwacht ergens iets voorbij 
Haule. Niet te geloven …. zo snel in Aan de koffie....



een hele andere plaats! Rechtsaf richting Haulerwijk – na een 100 meter 
meende Jan K – er zijn drie Jannen dus vandaar  de achterhoofdletter… 
dat je naar Haulerwijk linksaf moest, terwijl er vooraan stevig werd 
doorgetrapt. De achter hem fietsenden raakten in verwarring, stopten en 
vroegen uitleg. Inmiddels trapte men vooraan nog steeds door......
....Tja dan maar niet linksaf … dus flink op de trappers om de 
weggereden kopgroep weer in te halen… Extra inspanning die ze later 
duur te staan zou komen.  Waarvoor dank Jan K.

Na de ‘lamaboerderij’, de ‘boerenijsboerderij’ (die gesloten was) en voor 
de rotonde linksaf kwam het gezelschap bij de Kouburgsweg??. 
Het ging allemaal net iets te snel om de omgevingsdetails op te kunnen 
merken. In ieder geval was het rechtsaf, wederom het grote onbekende 
land op de grens van Friesland en Groningen in. 
Verrassend was echter dat er al na een kilometertje plots een boerderij 
werd aangedaan! “Lekker Jos en Nel”,  dachten de meesten die al best aan 
een bakje koffie toe waren….

Dat kwam goed uit ook want na het parkeren van de fietsen werden 
we een keurig ingerichte schuur in geloodst waar koffie en thee gereed 
stond (wel even zelf inschenken graag…) en waar onze onvolprezen Nel 
heerlijke kruidkoek en cake tevoorschijn toverde. 

Wat gaan we doen?
Tijdens de koffie kregen we een heel 
duidelijke uitleg van de spelregels 
van het FOOTGOLFSPEL. Een spel 
wat niemand ooit eerder gespeeld 
had en dus waren we blij met de 
duidelijke uitleg. 
Vertragend werkte wel dat de spel-
leiders het niet geheel eens waren 
onderling of er nou afgetrapt moest 
worden of nog even iets meer uitleg nodig was. En dat lieten ze elkaar 
even flink hardop weten. 
Gelukkig gingen ze niet met elkaar op de vuist dus konden de namen 

Wel even opletten dus...



van de deelnemers op lijsten worden 
genoteerd. Op zich natuurlijk geen 
ingewikkelde procedure maar dat 
viel met drie Jannen en een stokdo-
ve spelleider nog echt niet mee…

Op zich was het een aardige man 
maar van Arie had hij best dat stuk 
kruidkoek mogen laten staan, hij 
had er best trek in! Helaas niet 

dus… Na alle heen en weer gepraat en geschrijf om de ‘vaute naame’ te 
corrigeren konden de troepen naar buiten stormen het veld in. 
En het moet worden gezegd, het spel op zich was simpel en prima te 
doen zelfs voor mensen met twee linkervoeten! 
Uiteraard waren er slimmerikken die de voetbal in de dichtstbijzijnde  
“hole = gat” wilden deponeren, maar daar werd 
door de spelleider snel een stok voor gestoken. 
“Wel opletten dames en heren, en eerlijk spelen”. 
Nee doof was hij wel, maar bijziend zeker niet!

Kortom het werd een heel leuk tijdverdrijf 
uiteraard met de nodige zuchten en gejuich. 
Jan L. kon er wat van! Twee keer een “hole-in-
one” waarmee overigens geen auto gewonnen 
kon worden. Maar ook Jan K. en Jan H. zaten 
in dezelfde groep en deden regelmatig van zich 
spreken.  Iedereen gaf Jan L. de meeste kans om 
te winnen maar zoals later bleek was ook Arie er op z’n ‘Zoetemelks’ 
redelijk goed in. Nergens een 
hole-in-one, maar ook nergens een 5, 6 of 7. Gemiddeld goed dus. 

In de andere groep bleek één en ander veel minder goed uit te komen. 
Oorzaak de extra inspanning eerder geleverd om de fietsachterstand in 
te lopen! Halverwege kon Nel niet nalaten om haar fitheid nog even te 
laten zien door tekeer te gaan op de trampoline. Helaas voor haar bleek 
die energie later afwezig toen het er op aan kwam!

Even een ‘wippertje’ voor doen...

Stijlvol en geconcentreerd



Mooi aangelegd parcours, met lasti-
ge heuveltjes en onverwachte gaten, 
echt een spel voor sporters zoals wij. 
Het ging nog best snel en dat kwam 
eigenlijk goed uit want er begon 
toch weer iets te knagen van binnen.  
Het optellen van de uitslagen kon 
dan ook niet snel genoeg afgelopen 
zijn en iedereen slaakte een zucht 
van verlichting toen Arie en Jan L. 

de beste dagscore mochten invullen op een groot ‘rad van avontuurbord’. 
Daar vielen de cijfers wel wat uit de toon, dus daar horen we nooit meer 
iets van! 

Het weer was prima, weinig wind 
dus een fietstochtje moest kunnen. 
Maar wat bleek weer? De dames 
organisatrices hadden toch echt 
rekening gehouden met de slecht 
getrainden onder ons. Mooi want 
via leuke fietspaadjes keerden we te-
rug naar de Weperpolder en al snel 
lieten we ons neer aan een klaar-
staande lunchtafel bij het “Goudmeer” (Dat kon niet slaan op het meer-
tje bij het terras, dan zou het Bruinmeer of Groenmeer moeten heten). 
Hoewel er veel te weinig personeel zou zijn – zoals de pessimisten 
wisten te melden - viel de wachttijd verschrikkelijk mee en kon er al snel 
van een heerlijke lunch worden genoten. 

Het viel wel op dat er veel vliegende medetafelgenoten waren, maar dáár 
had vast het personeelstekort mee te maken. Je kan nou eenmaal geen 
bestellingen opnemen, drankjes brengen en vliegen doodslaan 
tegelijkertijd. Een ander opmerkelijk feit was dat Jan H. er geen enkele 
moeite mee had om er snel een aantal naar de andere wereld te helpen. 
Vast meer gedaan zeker!

Geen beter vermaak dan...

46 x gelukkig zijn de andere cijfers niet leesbaar!



Met eten en kletsen is een uur 
zo om en langer kun je voor een 
broodje kroket of een uitsmijtertje 
met goed fatsoen niet blijven zit-
ten, dus werd de thuisreis aanvaard 
die wederom lekker kort was. Een 
heel gezellig begin van het nieuwe 
seizoen was een feit!

Jos en Nel hartelijk dank voor de 
heerlijke dag en de prima organisatie. Volgend jaar weer??

-------------------------------

Dat laten we ons goed smaken...


